“Fanut it hert” is de nieuwe naam van het kerkblad. De
Doelhoftsjerke geeft namelijk elke maand een krantje uit
waarin we onze activiteiten onder de aandacht brengen. Op
dit vernieuwde blad prijkt nu deze naam met bijgaande foto.
Een paar maanden geleden zijn we op zondag na een
bijeenkomst in de tuin op het kerkplein gaan staan in deze
hartvorm en vanuit de toren zijn we gefotografeerd. Dit is
onze missie! Vanuit ons hart willen we er zijn voor het hele
dorp. Ik zeg het soms zo: de kerk is de enige organisatie die er
is voor haar niet-leden. Dat klinkt misschien wel cryptisch. We
bedoelen ermee, dat geloven ons feitelijk zegt, dat je er niet
zo maar bent. Nee, je wilt een goede buur zijn voor iedereen,
ongeacht zijn of haar overtuiging. Dus is de kerk er voor
iedereen. Heel gewoon, vriendelijk nabij.

Vriendelijke groet, ds.Piet.






