
Kerkdiensten  

De diensten worden gehouden in de Doelhôftsjerke (tenzij anders vermeld) en 
zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

 (Let op de begintijden)  

 

09.30❖Zondag 10 maart, 4e zondag van de 40 dagentijd, paars 
              Voorganger: Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn 
 Organist: Gert Gatsma 
 Kindernevendienst: Henja Kinderman, Sjoukje Bouma 
 Johannes 6:4-15, Geef maar door 
        Oppas: Geeske Miedema, Aukje Bouma 
              Collecten: Kerk, Diaconie 
 
19.30 ❖Woensdag 13 maart: Bidstond, aansluitend gemeenteavond 
               Voorganger: Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn 
               Organist: Jurjen de Jong 
               Collecten: Kerk, Diaconie 
 
10.00❖Zondag 17 maart, 5e zondag 40 dagentijd, paars 
              Bijzonderheid:  Alternatiene dienst 
              Voorganger: Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn 
              Organist: Jurjen de Jong              
              Kindernevendienst: Jessica Aukema, Jehan Bouma 
 Johannes 12:20-33, Een boodschap voor jou 
              Oppas: Fardau Brandsma 
              Collecten: Kerk, Bloemen 
 
19.30❖Avonddienst: verzorgd door Twalûd en de Welle 
              Thema: Alles heeft zijn tijd 

09.30❖Zondag 24 maart, 6e zondag v/d 40 dagentijd,  
              Palmzondag, paars 

Voorganger: Ds. Dirk Sierd de Vries, Nij Beets 
              Organist: Gert Gatsma    
              Kindernevendienst: Ynke v/d Wal, Jacob v/d Bij 
               Marcus 11:1-11 Op weg naar Jeruzalem 
              Oppas: Jacoba van der Bij 
              Collecten: Kerk, Onderhoud en restauratiefonds 
 
19.30 ❖Witte Donderdag 28 maart, wit   
              Bijzonderheid: Avondmaal 
 Voorganger: Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn 
              Organist: Gert Gatsma 
              Collecten: Diaconie, Kerk 
 
19.30 ❖Goede Vrijdag 29 maart, rood 
               Voorganger: Lykele v/d Ven, Aldeboarn 
               Organist: Gert Gatsma 
               Collecten: Kerk, Diaconie 
 



 
09.30❖Zondag 31 maart, Pasen, wit 
              Bijzonderheid: 1e Paasdag 
              Voorganger: Ds. Ben van Tonder, Aldeboarn  
              Organist: Jurjen de Jong 
              Kindernevendienst: Sjoukje Bouma, Henja Kinderman 
             Johannes 20:1-18, Waar ben je 
              Oppas: Hinke Roelevink, Alina de Jong             
              Collecten: Kerk, Paascollecte              
 
09.30❖Zondag 7 april, 2e zondag van Pasen, wit 
              Voorganger: Ds. P. Rozenboom, HN Rijnsburg 
              Organist: Gert Gatsma 
              Kindernevendienst: Saapke v/d Wal, Jessica Aukema 
              Oppas: Tineke van Norel 
              Collecten: Kerk, Kerkblad 
 
09.30❖Zondag 14 april, 3e zondag van Pasen, wit 
              Bijzonderheid: Hagendienst  
              Voorganger: Ds.Ben van Tonder 
              Organist: n.n.b   
              Kindernevendienst: Jacob v/d Bij, Ynke v/d Wal 
              Oppas: Ina Bouma  
              Collecten: Kerk, Plaatselijk evangelie 
 
15.30❖ Peuter-Kleuterdienst 
 Thema: Abraham gaat op reis, o.l.v Jacquelina Wierda 
 (voor verdere info zie pagina 13) 
 
 

 
 
 
Bij de diensten: 
Vroeg in de geschiedenis van de kerk gebruikten christenen de veertig dagen vóór Paaszondag om zich 
geestelijk voor te bereiden op de 
herdenking van de grote gebeurtenissen van Jezus' kruisiging en opstanding. Traditioneel is het een 
tijd van opoffering, voor iets 
om het lijden van Jezus op ons eigen lichaam te voelen.  
Veel christenen onthouden zich van bepaalde dingen in deze tijd van voorbereiding, zoals vlees, suiker 
of sociale media, als symbool van opoffering. De eerste dag van de vastentijd wordt Aswoensdag 
genoemd. Op deze dag – aan het begin van onze 40 dagen voorbereiding op Paasweekend – staan we 
stil bij onze eigen vergankelijkheid. In veel kerken is het de gewoonte om op Aswoensdag een stip of 
kruis van as op je voorhoofd te krijgen. De as wordt meestal gemaakt van de palmtakken van de 
Palmzondag van vorig jaar.  
Daarom, van "Hosanna!" naar "Kruisig Hem!" 
 
3 maart 09:30: 3e zondag 40 dagentijd. Vanaf Aswoensdag op 14 februari, tellen we 40 dagen af vanaf 
de daaropvolgende zondag tot Goede vrijdag – de dag waarop we de kruisiging van Jezus herdenken. 
Deze 40 dagen zijn symbolisch voor de periode van Jezus’ lijden, die traditioneel begint met de 
verleiding van Jezus in de woestijn waar Hij 40 dagen doorbracht: Lucas 4. Bij de catechese van deze 



maand, de J-zone van 4 maart, word het thema behandeld: wij zijn spiegels van God, naar aanleiding 
van de tekst: 2 Korintiërs 3:18. Wat voor weerspiegeling zijn wij van God? Tijdens de gezinsdienst van 
deze maand sluiten we ons aan bij dit thema. 
 
17 maart 10:00: 5e zondag 40 dagentijd. Alternatiene dienst. 
Deze dienst, die normaal gesproken één keer per kwartaal wordt aangeboden, begint iets later en 
meer relaxter, meestal met koffie en iets lekkers erbij. Deze dienst is laagdrempelig en informeel, met 
veel meer deelname en ervaring. 
 
17 maart Avonddienst 19.30  
Op zondagavond 17 maart is er een avonddienst die verzorgd wordt door de koren Twalûd en de 
Welle, onder leiding van onze dirigente Klaske Deinum. Onze pianist, Arjen Nauta begeleidt de koren 
op de piano. Het thema van de dienst is: Alles heeft zijn tijd. 
Er is een tijd van huilen, lachen, zingen en danken. Van liefde en haat, van oorlog en vrede. Met liedjes 
van de koren, samenzang met u, een gedicht en een lezing, brengen we dit thema aan het voetlicht. 
U bent van harte welkom op deze avond die om 19.30 uur begint. 
 
24 maart 09:30: Palmzondag – 6e zondag 40 dagentijd. Deze dienst is de viering van de intocht van 

Jezus in Jerusalem (Lucas 19:29-48) en het begin van zijn laatste week van lijden voorafgaand aan zijn 

kruisiging. Een deel van het lijden van Jezus was juist deze triomfantelijke ontvangst in Jerusalem, die 

binnen een week zou uitmonden in zijn executie. 

 

29 maart 19.30: De dienst van  Goede Vrijdag zal een korte vesperachtige viering zijn. We lezen het 

gedeelte uit Lucas 23 wat zich afspeelt op Golgotha.  Een aan de hand van de ets van Rembrandt “De 

Kruisiging” stellen we ons de vraag; waar sta ik, bij welke groep sluit ik mij aan. De tekst voor Goede 

Vrijdag is Lucas 23: 46 Vader in uw handen leg Ik mijn geest. 

 

31 maart 09:30: 1e Paasdag – Opstandingzondag! De 40 dagenperiode en de Paastijd worden feestelijk 

afgesloten met de mededeling: het graf is leeg! Het lijden en dood van Jezus worden omgekeerd in de 

grootste triomf: de dood kon Hem niet vasthouden! Zijn liefde voor ons was te groot: Hij neemt onze 

plaats in als veroordeelde, maar laat ons ook delen in zijn overwinning! 

 


