Preek van de Leek
Als ik familie of kennissen ontmoet, die ik al een tijdje niet gezien heb, en ze mij vragen waar ik nu

dan helemaal woon, antwoord ik trots: in Aldeboarn. Meestal vragen ze mij dan: wat zeg je? Dat
komt omdat ze, merkwaardig genoeg, niet eerder van dit prachtige oord gehoord hebben. Natuurlijk
haast ik mij dan te vertellen, dat in de vroege Middeleeuwen Aldeboarn één van de twee
hoofdplaatsen van Friesland was. Die andere, Dokkum kennen ze dan meestal weer wel: o, daar
hebben ze Bonifatius gedood. Precies, kan ik dan antwoorden. Maar waar hij in Dokkum gedood
werd, is hij in Aldeboarn gewoon aan land gekomen en heeft er rustig zijn missie kunnen voltooien.
En zo hebben wij ondertussen, een slordige 14 eeuwen verder, bijkans 100.000 preken beleefd. En
met die 100.000ste willen we eigenlijk iets speciaals gaan doen dit jaar. Ik weet nog niet wat, maar ik
stel me voor misschien wel een preek van de leek. Juist: waarom zou iemand anders eens niet een
keer een preek vers van de lever houden. Wij willen als kerk namelijk een kerk voor het dorp zijn. En
daarom horen we graag naar wat u en jou beweegt. Wat je passie is. Wat je geloof is en wat juist
niet. Vanuit ons hart er zijn met en voor elkaar. Juist: je begrijpt het al: dit wordt vervolgd. Preek van
de Leek ......

Vriendelijke groet van ds. Piet



